
Liturgie voor de kerkdienst op 19 februari 2023  
in de Groene Tuinkerk te Rotterdam-IJsselmonde 
 
Voorganger: Ria Keijzer – 
Meeuwse, pastor in Bolnes. 
Organist: Wim Smit 

----------------------------------- 
 
HET BEGIN 
 
 Welkom 

 Moment van stilte 
 Openingslied (staande) : ”Rond het woord dat 

leven doet”, lied 287, vers 1 en 2 

 Bemoediging en groet: 

  
Ria: We zijn samengekomen in de Naam van God,  
onze Schepper,  
Allen: die trouw is in eeuwigheid en ons nooit loslaat. 
Ria: Genade en vrede komen tot ons  
door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Allen: In liefde zijn wij verbonden.  
 
Ria: God, wij zoeken onze kracht in de liefde van U,  
in trouw aan het Woord, in dienst aan de naaste. 
Geef ons ogen om te zien, handen om te helen en 
hart voor mensen in nood. In navolging van Jezus.  
Allen: Amen. 
 
 Vervolg lied 287: vers 3. Hierna gaan we zitten. 



KYRIE 
 
 Kyriegebed: gesproken en gezongen gebed, met het 

lied “Om bloesem aan de bomen” (tekst Andre 

Troost). Telkens na de woorden “Om ontferming 

zingen wij…” volgt een couplet van dit lied.  

 

 
 
2. Om water op het droge, om groei in de woestijn,           
om doorzettingsvermogen voor wie mistroostig zijn,         
om werk voor werkelozen, om toekomst, hier en nu,          
om hulp voor hulpelozen  roepen wij, Heer, tot U!            
 
3. Om goedheid die kan delen, om brood dat breken 
kan, om vrede voor zovelen, om land voor alleman, 
om gulheid die kan geven, om eigen ommekeer, 
om mededeelzaam leven bidden wij U, o Heer! 
 
4. Om hoop, geloof en liefde, om vrijheid en om recht – 
dat eindelijk geschiede al wat Gij hebt voorzegd:  



uw rijk, Heer, laat het komen, uw wil alom gedaan,  
dan zal aan alle bomen de bloesem opengaan 
 
 Woord ten leven: een tekst van Sytze de Vries 

 Glorialied: “Geprezen zij God”, lied 150a 

 
HET WOORD 
 
 Schriftlezing: Mattheus 5: 13-14 en 33 – 48, door 

Matthea van Dam 

 Schriftlied: “Laat de woorden die we hoorden”, 

lied 422 

 Overdenking 

 Meditatief orgelspel 

  
HET ANTWOORD  

 
 Lied: “O grote God, die 

liefde zijt”, lied 838, vers 

1, 2 en 3.  

 
 We staan stil bij het overlijden van Wolter 

Kranenburg met woorden en een lied. 

 
 Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader. Na de zin 

“vanuit geloof in toekomst bidden wij” zingen we 

lied 368F “God van leven en licht, maak alles 

nieuw. Halleluja”.   

 De  collecte 



 
WERELD IN 

 

 Slotlied: “Komen ooit voeten gevleugeld mij 

melden de vrede” (Huub Oosterhuis, mel. 868) 

 
1.Komen ooit voeten gevleugeld  
mij melden de vrede;  
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,  
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:  
wij zullen rusten in vrede.  
 
2.Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;  
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.  
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,  
overal vrede geschapen.  
 
3.Dan zal ik zwaaien naar vreemden,  
zij zullen mij groeten.  
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.  
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –  
vrede de weg voor mijn voeten. 

 
 Zegen, beantwoord met… 
 

 -- het lied “Vrede voor    

        jou”, lied 421 (dat we 2 x    

        zingen) 

 

 


